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http://www.boekenzoeker.be/ik-denk-dat-ik-ontvoerd-ben-en-andere-gedichten
http://www.boekenzoeker.be/we-moeten-je-iets-vertellen
http://www.deleesjury.be/


Oppassen 

‘We moeten er echt even samen uit,’ 
zeggen mijn ouders, 
‘anders komt het niet goed tussen ons.’ 

Dus mijn neef past op mij. 
Al om half acht stuurt hij me naar boven, 
maar ik slaap niet, staar naar het plafond, 
mijn stapel boeken, 
het behang, mijn kledingkast, 
minuten-, nee, úrenlang. 

Als ik eindelijk mijn ouders 
op de oprit hoor, 
spring ik uit bed. 

Bij de trap gluur ik naar beneden, 
zie hoe ze binnenkomen. 
Lachend, elkaar kussend; 
iets te hard sst!-end. 

Gelukkig. 
Het is weer goed tussen hen. 

Ik kruip terug in bed, 
merk dan pas 
hoe moe ik eigenlijk ben. 
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Boomhut 

Hij was voor mij bedoeld. 
Dagen, weken 
had papa er zijn best op gedaan; 

een boomhut met een trap, 
een dakpannendak, 
een raam, een deur en een bord 
met STOP! 
VERBODEN TOEGANG 
en mijn naam erop. 

Mijn eigen plek 
in onze grote, oude beuk. 

Maar nu papa moet verhuizen, 
hoef ik de hut niet meer. 
Ik wil dat hij erin gaat wonen, 
dat lijkt me wel wat. 

Alles beter 
dan de verre stad. 
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